H11 Ontwikkel meer richtinggevoel

Als een richting in ons leven ontbreekt; als we niet weten welke kant we
eigenlijk op willen, dan hebben we op elk keuze moment een probleem.

De woorden zijn niet de betekenis, het zijn alleen maar richtinggevers.
‘Weet dat veel weten niet hetzelfde is als wijs zijn’.

In het westen streeft men naar het licht en vecht men tegen de draak en het
donker. In het oosten streeft men naar vrede met de draak en het donker en
vindt men zo het licht.

Als we de weg kwijtraken, raken we vaak van alles en nog wat kwijt....
Als we zeker zijn van de richting, hebben we vaak minder haast en raken
bovendien minder kwijt...

Wat is hier oorzaak en gevolg?

‘Begin altijd met het einde voor ogen’.
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